
Vervolgcatechisatie:  

De discipelen, waren de leerlingen van de Heere Jezus Christus. Door genade werden zij op Zijn 

leerschool gebracht, tot hun dood bleven ze daarop. Gods kinderen worden leerlingen en blijven 

leerlingen. In het Koninkrijk van God geldt: ‘Hoe meer ik leer, hoe minder ik weet.’ Gods kinderen 

blijven beginnelingen, die altijd nader onderwijs nodig hebben. Wie in het verleden in waarheid 

belijdenis mocht afleggen of door genade iets van deze zaken is gaan verstaan, zal dit erkennen en zal 

daarom ook uitzien naar hemels onderwijs door Woord en Geest.  

In onze gemeente wordt er onder andere nader onderwijs gegeven op de  

vervolgcatechisatie. De vervolgcatechisatie is op dinsdag van 20.45-22.00. Voor deze catechisatie zijn 

de volgende data ingepland (D.V.) 10 okt., 7 nov., 21 nov., 5dec., 9 jan., 23 jan., 6 febr., 20 febr., 5 

mrt., 19 mrt.  

Bij de vervolgcatechisatie zal er dit seizoen een bezinning  zijn op de eerste Bijbelboeken van het 

Nieuwe Testament aan de hand van een boek van ds. W Pieters. Vorig jaar is het boek ‘Onderwijs is 

de Weg der Wijsheid’ uitgegeven. Dit boek is gericht op het vermeerderen van Bijbelkennis. Ds. 

Pieters gaat in 68 lessen in op de hoofdinhoud van ieder Bijbelboek. In iedere les wordt in vier 

pagina’s heel eenvoudig een samenvatting van een Bijbelboek gegeven. Aan het einde van iedere les  

worden leesopdrachten (hoofdstukken uit een Bijbelboek) en maak opdrachten gegeven. Voor  

iedereen, die meer algemene kennis van de Bijbel wil verkrijgen, is dit boek een aanrader.  

Tijdens de eerste vervolgcatechisatie is dit boek te verkrijgen voor 12 euro.  

Om deze catechisatie zo effectief mogelijk te maken, wordt ieder, die deelneemt gevraagd om  

voorafgaand aan iedere catechisatieavond de les uit het boek, met de aangegeven  

Bijbelhoofdstukken te lezen en de vragen te maken. Deze vragen worden op de catechisatie  

avond na de opening in groepen besproken, waarna er een gezamenlijk bespreking en  

afsluiting zal zijn. Enerzijds vraagt de voorbereiding best een tijdsinvestering, anderzijds  

levert het persoonlijk ermee bezig zijn ook veel meer kennis en inzicht op. Dit kan de Heere  

door Zijn Geest tot een eeuwige zegen stellen. Ik denk hierbij aan de woorden uit Fil. 2: 12 en 

13  ‘Werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven, want het is God Die in u werkt, beide het  

willen en het werken, naar Zijn welbehagen.’ Iemand die denkt, dat dit misschien alleen weggelegd is 

voor geleerde mensen, kan gerust gesteld worden, want dat is echt niet waar. De  

te maken vragen zijn ook eenvoudig. Enkele voorbeelden: ‘Wat leert de gelijkenis van de tien  

maagden ons?’ Of: ‘Waaruit blijkt het grote geloof van de Kananese moeder’ Of: ‘Welke  

waarschuwing is voor ons gelegen in de gelijkenis van de onreine geest?’ Dit waren allemaal  

vragen, die horen bij de les over het Bijbelboek Mattheus. Elke les heeft vijf soortgelijke vragen. Let 

op de vragen die bij Mattheus horen staan onder de les van Maleachi. Bij de vijf vragen zijn er voor 

iedere les ook drie standaardvragen: 1. Wat heb je vanuit de les geleerd over het Bijbelboek in 

algemene zin? 2. Was er in de gelezen Bijbelhoofdstukken een gedeelte wat je  bijzonder aansprak? 

(Je kunt hierbij denken vanuit leerstellig, praktisch of geestelijk inhoudelijk wijze) 3. Welke vraag heb 

je naar aanleiding van de gelezen hoofdstukken?  

 

10 okt. Uitleg over het boek en bespreking van een Bijbelgedeelte en Bijbelstudie over Matth 6: 19-34 

7 nov. Les 47 Mattheus 

21 nov. Les 48 Markus 

5dec. Les 49 Lukas 

9 jan. Les 50 Johannes 

23 jan. Les 51 Handelingen (1) 

6 febr. Les 52 Handelingen (2) 

20 febr. Les. 53 Romeinen (1) 

5 mrt. Les 54 Romeinen (2) 

19 mrt. Les 55 1 Korinthe (1)  

 

 

  

 

 


